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NLB 241: 1 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer’ 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor hem neer 
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
 
Psalm 145: 1,2 
1  O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
 ik wil uw naam verheffen boven al. 
 Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
 ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
 Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
 groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
 Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
 van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
2  Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
 van al de wondren die Gij hebt verricht, 
 opdat men alom spreke van uw kracht, 
 en roeme in uw overwinningsmacht. 
 Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn 

begrippen, 
 uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
 en juichend zal men overal bezingen 
 uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
ELB 448  
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 

ELB 328  
Breng dank aan de Eeuwige 
breng dank aan de Heilige 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond 
 
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 
zegt de arme ik ben rijk 
wat de Here heeft gedaan voor ons 
Breng dank  
 
NLB 305:1,2,3 (Geloofsbelijdenis) 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 


